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De dag van Farao Ramien 

Eerste kampdag van Kinderkamp 2016 is 
alweer een feit, wat een groot feest! Farao 
Ramien is met al zijn onderdanen via de Nijl 
afgereisd naar Het Oude Egypte van de 
Vennebulten.  
Het Oude Egypte vol  
mythes en mysteries.  
Aan alle kinderen de  
taak deze aan het einde  
van de week ontrafeld te hebben. Volg  
het verhaal van de Rode Draad om hier 
doorheen te komen! 
 
WINNENDE RAP BEGINSPEL 
Kamelen, 
Zullen zich op kinderkamp niet vervelen. 
Kinderkamp is vet cool, je krijgt verf in je smoel. 
Aan cactussen zullen wij ons niet stoten, van 
Egypte hebben wij genoten!!        
- DummieMummies - 
 

Weetjes over Kinderkamp 2016! 
Dit jaar doen er 270 TOETANCHAMONS mee! 
Dat zijn er heel veel! 
Voor al die TOETANCHAMONS hebben we 80 -
onderdanen van de Farao rondlopen.  
In de woestijn van ’t Venne staan piramides van 
wel 10 meter hoog!   
Bonnie - ’t kameel zonder bulten -  is ook weer 
van de partij! Heb jij hem al gespot? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
MOP van de dag! 
“Ken je de grap van de Mummie??” 
-  Nee…. 
“Ingewikkeld he” 
Lieke & Stefanie (maar eigenlijk van Milan) 
 
 
Naar huis fietsen 
Als kinderen tijdens het fietsen eerder af willen 
slaan omdat ze daar wonen en toestemming 
hebben van de ouders dan mag dit. Maar graag 
wel even aan jullie leiding vertellen dat je eerder 
af mag slaan.  
 
 
Teken 
In de Vennebulten loop je de kans gebeten te 
worden door een teek. Dit is helemaal niet erg 
als je er snel bij bent! Controleer jezelf daarom 
goed. Op onze website is te vinden hoe je deze 
veilig kan verwijderen.   
www.kinderkampvennebulten.nl/teek 
 

Farao Ramien  
   

 
50% kans op regen, maar na 
regen komt zonneschijn! 
Neem voor de zekerheid wat 
extra droge kleren mee, voor 
het geval dat!  

 

Contactpersonen  
Gerwin Vossers:   06-24664521 
Bram Wisselink:   06-29028976 
Sanne Gregorowitsch:  06-81484731 
 



Rode Draad  
 
Help! Wie heeft haar gezien? We 
zoeken de vrouw van Farao Ramien. 
Boodschapper Sjumbo is speciaal uit 
het oude Egypte afgereisd om op ons 
kamp de uitverkorenen te zoeken – de 
afstammelingen van de Egyptische 
goden – die kunnen helpen met de 
zoektocht naar de prinses. Hermès: 
Godin van de gewaden en kledij, broer 
en zus Hat en Sjie: God van de gerst en 
godin van de hop, Amon: God van de 
winden en Gaaìì: God van de 
regenboog die een speciale opdracht 
krijgt van Cleo P… Maar is die Cleo P 
wel te vertrouwen?  
 

Een greep uit het programma van 
Dinsdag! 
 
De jongsten zullen onder andere de 
hiërogliefen van Farao Ramien 
proberen te ontcijferen.  
 
Het Egypte bos is in gevaar, aan de 
middelsten de taak om het grote 
Egypte Bos te verdedigen!  
 
De oudsten zullen zich van hun brute 
kant laten zien op de omstreden 
Kinderkamp 
stormbaan!  
 
 
 
 

Voor de ouders en kinderen 
 
Bekers: Neem je eigen drinkbeker mee 
naar het kamp en zet je naam erop. 
 
Kleding: Neem extra kleding mee voor 
als je erg nat/vies wordt. Denk je dat 
het gaat regenen neem dan ook een 
regenjas mee! 
 
Gereedschap: Als uw kind eigen 
gereedschap meeneemt, zorg dan dat 
deze voorzien is van een naam! 
 
Auto: Brengt u uw kind met de auto, 
rijd dan a.u.b. over de Twente Route 
en zet uw kind af bij de schaapskooi.  
 

Woordzoeker Het Oude Egypte!! 

Antwoorden van deze woordzoeker zijn te 
vinden op: 

www.kinderkampvennebulten.nl/krant 



	
	
	
	
	
	
	
	

Wat een dag!! 

 
De zonnegoden van Farao Ramien hebben goed 
geluisterd. Slechts drie druppeltjes water passeerde 
de woestijn van ‘t Venne, dat de kleine 
TOETANCHAMONS wel konden gebruiken in de hitte. 
Verder zijn er door de TD vele bouwvergunningen 
afgegeven voor het bouwen van een verdieping in 
de hut. De TD reikt dit jaar aan de bouwers van de 
mooiste hut een speciale prijs uit! Doe goed je best!  
 
 
KAMPSHIRT WINNAAR 
Christine Wijnroks (11 jaar) heeft de winnende 
tekening van het kampshirt weten te maken! Alle 
TOETANCHAMONS lopen inmiddels rond in dit 
splinternieuwe design shirt, klasse! 
 
 

 
Oudstenavond 
Morgen is het weer zover. Voor 
de superoudsten staat er weer 
een bijzondere avond op de 
planning, namelijk de 
OUDSTENAVOND. Het belooft 
ook dit jaar weer een super 
kamptastische, coole, vette, 
brute, NIET TE MISSEN avond te 
worden. Kwart over 7 bij de 
Sporthal in Varsseveld.  
 
Morgen meer informatie.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Teken 
In de Vennebulten loop je de kans gebeten te 
worden door een teek. Dit is helemaal niet erg als 
je er snel bij bent! Controleer jezelf daarom goed. 
Op onze website is te vinden hoe je deze veilig kan 
verwijderen.  
 
Weerbericht 
Morgen wordt hetzelfde weer als vandaag verwacht. 
Er bestaat een kans op regen, maar dat was 
vandaag ook.. Kijk morgenochtend goed uit het 
raam. Nooit verkeerd om extra droge kleren mee te 
nemen J 

Contactpersonen  
Gerwin Vossers:   06-24664521 
Bram Wisselink:   06-81484731 
Sanne Gregorowitsch:  06-29028976 
 



Rode Draad  
 
Je kunt de prinses niet horen, zien of 
ruiken, als je haar wil vinden moet je 
kopie kopie gebruiken. 
Wat doe je als je je kat kwijt bent? Juist! 
Dan hang je posters op in de buurt. 
Wat doe je als je je prinses kwijt bent? 
Juist! Dan hang je posters op in de 
Vennebulten. Als die posters tenminste 
niet op mysterieuze wijze verdwijnen. 
De groep uitverkorenen gebruikten 
hun koppies door een levensgrote 
menselijke kopieermachine te maken, 
waardoor er nu in het hele bos posters 
van de prinses hangen. Allemaal 
ontiegelijk simpel. Of toch niet?  
 

Een greep uit het programma van 
Woensdag! 
 
De jongsten zullen het spannende spel 
Kolonisten van de Nijl gaan spelen!  
 
De middelsten zullen al hun energie 
kwijt kunnen met diversen spellen in het 
bos, en uiteraard met het bouwen van 
de hut!  
 
De oudsten gaan op  
Jacht in de woestijn!  
Wees gewaarschuwd.   
 
 
 
 

Voor de ouders en kinderen 
 
Bekers: Neem je eigen drinkbeker mee 
naar het kamp en zet je naam erop. 
 
Kleding: Neem extra kleding mee voor 
als je erg nat/vies wordt. Denk je dat 
het gaat regenen neem dan ook een 
regenjas mee! 
 
Gereedschap: Als uw kind eigen 
gereedschap meeneemt, zorg dan dat 
deze voorzien is van een naam! 
 
Auto: Brengt u uw kind met de auto, 
rijd dan a.u.b. over de Twente Route 
en zet uw kind af bij de schaapskooi.  
 

Sudoku Het Oude Egypte!! 

 
Antwoorden van deze woordzoeker zijn te 
vinden op: 

www.kinderkampvennebulten.nl/krant 



	
	
	
	
	
	
	
 

GE-WEL-DIG!! 
Dag 3 is alweer officieel een feit en daarmee zijn we 
over de helft van het kamp, BOOOEEEEE!!!!!!! 
Vandaag zijn alle groepsfoto’s gemaakt, vele 
spellen gespeeld, hutten gebouwd, sponzen 
gegooid en nog veeeeeel meer! De regen mocht de 
pret niet drukken.  
 

 
Oudstenavond 

Vanavond is het dan ein-de-
lijk zover, de 
OUDSTENAVOND. We zien 
jullie graag kwart over 7 bij 
de Van Pallandt sporthal. 
Rond half zijn jullie weer 
terug. Voor de rest blijft 
alles nog een groot 
geheim.  
 

OOOOOOOOOOHJAAA, trek 
warme kleren aan.  
 

 
(tekening van de oudsten) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mop van de dag! 

 
 

 
 
 

 

 
 
Gevonden voorwerpen 
We vinden vaak spullen op kamp die zijn blijven 
liggen. Naast de schaapskooi hangt een waslijn 
waar de gevonden voorwerpen te vinden zijn.  
 
Droge kleren 
TOETANCHAMONS, helden! Met volle overgave verf 
gooien en van de stormbaan afstormen, MACHTIG 
MOOI! Maaaaaaaaaaaar vergeet dan ook niet een 
extra setje kleren in je tas te stoppen.  
 
 
Weerbericht 
Morgen wordt het helaas niet heel warm. Neem 
warme kleren mee.  

Contactpersonen  
Gerwin Vossers:   06-24664521 
Bram Wisselink:   06-81484731 
Sanne Gregorowitsch:  06-29028976 
 



Rode Draad  
 
Voordat je het volgende puzzelstuk 
vindt: Verjaag de muggenplaag en maak 
wat wind. 
Wind maken blijkt nog knap lastig te zijn 
voor onze ‘helden’. Het begon vandaag 
zo flitsend met honderden blazende 
kinderkampers, maar al snel was er 
gedonder. Als Cleo P. in het geniep 
met snode plannen komt beland de 
groep al snel van de regen in de drup. 
Gelukkig is er in ons midden onze held 
Amon. Ken je ‘m nog? Juist: de god van 
de winden. Hij maakt een enorm 
scheetorkest. Deze winden blijken de 
oplossing voor de vloek. Zal het dan nu 
wat makkelijker worden om de prinses 
te vinden? Of zal er tijdens de 
oudstenavond weer een nieuwe plaag 
over het kamp worden afgeroepen? 
 

Een greep uit het programma van 
Donderdag 
 
De jongsten gaan in de Vennebulten op 
zoek naar de Scarabee. 
 
De middelsten gaan iets met een 
schatkist doen, wat precies? Dat is nog 
een geheim…….  
 
De oudsten gaan een bezoek brengen 
aan oase eiland Alcatraz. Spannend 
gebeurtenissen vinden hier plaats.  
 
 

Voor de ouders en kinderen 
 
Bekers: Neem je eigen drinkbeker mee 
naar het kamp en zet je naam erop. 
 
Kleding: Neem extra kleding mee voor 
als je erg nat/vies wordt. Denk je dat 
het gaat regenen neem dan ook een 
regenjas mee! 
 
Gereedschap: Als uw kind eigen 
gereedschap meeneemt, zorg dan dat 
deze voorzien is van een naam! 
 
Auto: Brengt u uw kind met de auto, 
rijd dan a.u.b. over de Twente Route 
en zet uw kind af bij de schaapskooi.  
 

Kleurplaat Het Oude Egypte!!

 
 
Een grote versie is te vinden op: 

www.kinderkampvennebulten.nl/krant 



	
	
	
	
	
	
	
	

KLASSE!!!! 
De een na laatste dag alweer. De zonnegoden van 
Ramien hebben ons in de middag een beetje in de 
steek gelaten, maar dat mocht de pret absoluut niet 
drukken. Toch was het weer een geweldige dag!!! 
De laatste beetjes zonlicht werden gebruikt om de 
groepsfoto te maken, 300 TOETANCHAMONS 
keihard aan het shinen op de bult! 
 
Doop 
Elk jaar is er dan die beruchte dag. De dag die voor 
de een net iets meer geluk met zich meebrengt dan 
voor de ander. Hoort er gewoon bij ;) 
Tijdens de doop worden alle nieuwe leiders en 
leiders met een functiewissel even goed gedoopt! 
Nieuwe leiders, proficiat! Niet nieuwe leiders, ook 
proficiat, we zijn trots op jullie! 
 
Kamplied	
Krijgen jullie het kamplied van dit jaar ook al niet 
meer uit je hoofd?? WE KUNNEN ER GEEN GENOEG 
VAN KRIJGEN! Dus gaan we nog even vrolijk zo 
door! 
 
Mop van de dag! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Morgen laatste dag, BOOEEE!! 
Het is helaas de waarheid, maar morgen is het echt 
alweer de laatste dag. Voor de ouders belangrijk 
om te weten dat wij niet met de kinderen naar 
Varsseveld (of Heelweg, Lichtenvoorde) zullen 
fietsen. Dus komt allen met de fiets naar de 
Woestijn van ’t Venne en neem uw 
TOETANCHAMONS mee.  
 
VERGEET NIET om op de terugreis via de markt 
in het dorp te fietsen want:  
HIER ZULLEN DE FOTO’S VERKOCHT WORDEN. 
De foto’s kosten slechts 1 euro per stuk en dienen 

contant te worden betaald.  
 

 

Contactpersonen  
Gerwin Vossers:   06-24664521 
Bram Wisselink:   06-81484731 
Sanne Gregorowitsch:  06-29028976 
 



Rode Draad  
 
Een stoer, dapper kind, dat in dit 
labyrinth, helemaal aan het einde de 
sleutel wel vindt. 
Cleo P heeft gisteravond weer een van 
haar streken uitgehaald. Het hele bos 
was door haar omgetoverd tot een 
groot spannend spookachtig labyrinth. 
De superoudsten hebben zich er 
heldhaftig doorheen geworsteld en 
vonden een heleboel sleutels. 
Misschien leidt 1 van die sleutels wel tot 
een volgende aanwijzing… 
 
Al wordt jij van hun steken niet blij… 
Stel je nou voor: hoe denken zij? 
Ondertussen is op het kamp een grote 
wespenplaag uitgebroken. Wat kun je 
nou doen tegen  zo veel wespen? Zing 
een lied waarin je denkt en doet als een 
wesp. Inleven in een ander = respect = 
niet nöhlen over wespen. Hesjtek 
#stekmienniks! 
 

Een greep uit het programma van 
Vrijdag 
 
Laatste dag! Deze dag zal er anders 
uitzien als de anderen. De Rode Draad 
zal tot een ontknoping komen en de 
ouders zullen de bossen en woestijnen 
van de Vennebulten bezoeken. Een 
groot feest, dat gaat het worden!!  
 
 
 

Voor de ouders en kinderen 
 
Bekers: Neem je eigen drinkbeker mee 
naar het kamp en zet je naam erop. 
 
Kleding: Neem extra kleding mee voor 
als je erg nat/vies wordt. Denk je dat 
het gaat regenen neem dan ook een 
regenjas mee! 
 
Gereedschap: Als uw kind eigen 
gereedschap meeneemt, zorg dan dat 
deze voorzien is van een naam! 
 
Auto: Brengt u uw kind met de auto, 
rijd dan a.u.b. over de Twente Route 
en zet uw kind af bij de schaapskooi.  
 

Tekening Het Oude Egypte!! 
 

 
 
Een grote versie is te vinden op: 

www.kinderkampvennebulten.nl/krant 



	
	
	
	
	
	
	
	
 

BEDANKT!!!! 

Beste, lieve, mooie, geweldige (soms 
ondeugende) TOENTANCHAMONS voor deze 
geweldige kampweek. Wat hebben we ervan 
genoten! Jammer genoeg is het weer voorbij.  
 
Foto’s 
Rectificatie krant donderdag: FOTO’S WORDEN 
IN HET BOS VERKOCHT, NIET IN VARSSEVELD!. 
De foto’s worden tegen een zeer scherpe prijs 
van maar 1 euro verkocht!  
 
 

Sponsors 	
Zonder sponsors waren we HELEMAAL nergens 
geweest. Iedereen die ook maar op een manier 
bij heeft kunnen dragen aan het kamp willen we 
hartelijk bedanken. Zonder jullie konden we dit 
niet voor elkaar krijgen. BEDANKT!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kinderkamp 2017, 50ste jaar KINDERKAMP 
Jazeker, volgend jaar zal het kamp ook weer 
plaats gaan vinden. Het gaat dan een nog 
specialer kamp worden want wij bestaan dan 
namelijk al 50 jaar en dat gaan we vieren! 
De exacte data moet nog worden vastgelegd, 
dus houdt het in de gaten! 
 
Mop van de dag 
Er wandelen 2 katten door de woestijn.. Zegt de 
één tegen de ander: “nou, we hebben in elk 
geval genoeg plek om te kakken….” 
	
OPTOCHT 
Op donderdag lopen wij met heeeeeeeeel 
kinderkamp mee in de optocht. Loop jij ook 
met ons mee? Blijf onze Facebook in de 
gaten houden voor alle informatie! 
 
Clubkas competitie Volksfeest 
Tijdens de Varsseveldse Volksfeesten/Kermis doen 
wij, de vrijwilligers van ‘Kinderkamp Vennebulten’, 
mee aan de clubkas competitie. Op de zondag  
(21 augustus) wordt er in het Kuukenhok door 
teams van Varsseveldse verenigingen gestreden 
om een sponsering voor de clubkas. Aanvang is om 
11 uur, komen jullie ons allemaal aanmoedigen?!   

 
Contactpersonen  
Gerwin Vossers:   06-24664521 
Bram Wisselink:   06-81484731 
Sanne Gregorowitsch:  06-29028976 
 




